Nieuwjaarstoespraak door Fons Bluemink VVE ‘t Raveleyn 2026.

Goedemiddag allemaal,

Eerst een mededeling van huishoudelijke aard.

Het is de bedoeling dat eenieder zijn eigen drankje haalt hier bij de bar.
Verder kan ik zeggen dat er voor een hapje wordt gezorgd, en dat er aan
het einde van de middag nog een lekker broodje komt.

Hartelijk welkom, maar vooral een hartelijk welkom aan diegene die voor
de eerste keer aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie van het
“Raveleyn”.

Ik zou zeggen: Doe alsof je al jaren komt.

Fijn om vandaag samen te zijn aan het begin van een nieuw jaar vol
kansen, uitdagingen en dromen. Het afgelopen jaar heeft ons veel
geleerd over samenwerken, doorzetten en geloven in wat we samen
doen.

Want eerlijk is eerlijk: we hebben het bij 't Raveleyn goed voor elkaar.
En dat komt niet vanzelf------ dat komt door een groep bijzondere
mensen.

Om te beginnen: onze geweldige voorzitter Ton Scharenborg.

Hoewel hij niet aanwezig is, en geniet van de zon wil ik hem toch
benoemen.

De man die de VVE door stormen van meningen, mails en meer jaren
onderhoudsplannen loodst.

Hij blijft altijd rustig. Zelfs bij de meest irritante opmerkingen. Dat is toch
sterk!

Zelfs als de vergadering uitloopt en de microfoon het begeeft.

Een man die met één blik orde schept in chaos.

Een man die, als alles dreigt mis te gaan, zegt: Kump wal good.
Kortom, een crisismanager die niet zou misstaan in het Nederlands
parlement.

Of geef hem een dag in Kiev, en Poetin belt zelf om een wapenstilstand.



Al jaren het bewijs dat je met een dikke huid, een dosis geduld, wijsheid
en een flinke kan koffie, zelfs de meest vurige bewonerskritiek kunt
overleven.

En dat alles zonder scheidsrechters fluit.

Ton, jij houdt het hoofd koel en de VVE warm.

Dus, namens ons allemaal:

Bedankt dat jij er altijd bent, dat je problemen oplost voordat wij ze
uberhaupt door hebben, en dat je met nuchterheid en humor alles
draaiend houdt.

Hierbij wil ik ook even Rob Middelbos noemen. En verder alle
oudbestuursleden die hebben bijgedragen aan het goed functioneren
van 't Raveleyn.

Natuurlijk zijn we ook trots, en dankbaar voor onze bestuursleden Lucie
en Jan.

Samen met Ton zorgen zij ervoor dat onze VVE draait als een geoliede
machine.

Nou ja--- soms wat krakend, maar dan smeren ze het gewoon bij met
wat humor en geduld.

Jan ... die kent de financiéle administratie zo goed, dat zelfs de
belastingdienst soms bij hem komt voor advies. Hij houdt de cijfers
scherper bij dan de belastingdienst zelf.

En weet precies hoeveel geld er binnenkomt en uit gaat.

En vooral- hoeveel we niet gaan uitgeven.

Lucie, altijd scherp en vriendelijk.

Lucie is het soort basisschooljuffrouw dat je nog steeds rechtop laat
zitten, ook al ben je inmiddels volwassen en belastingplichtig.

Zij weet nog wat we vorig jaar beloofd hebben en nooit hebben gedaan.
Eigenlijk is zij ons collectieve geheugen op twee benen.

Zonder Lucie zouden we niet weten wat we afgesproken hebben- en
eerlijk gezegd: zijn sommigen daar ook niet rouwig om.

Zonder de notulen van Lucie zouden we nu nog steeds discussiéren
over de agendapunten van de vorige vergadering. Kortom: met Lucie in
het bestuur hebben we een waardevolle cruciale kracht in huis



Dan onze held van de herfst, Ton Helmink, de man met de bezem en
bladblazer.

Of zoals men ook wel zegt: De herfst-sirene van ’t Raveleyn.

Een nieuw jaar met frisse voornemens, frisse lucht en... bij ons complex:
vooral frisse wind. En die frisse wind komt niet uit het oosten of westen —
nee die komt elke ochtend van één man: Ton Helmink onze eigen
bladblazer met Grolse wind.

Als Ton begint te blazen, weet heel de buurt: “Ah, het is weer Herfst”.
Wat bij Ton begon met bellenblazen eindigde in blad blazen.

Zo snel kan volwassen worden gaan.

Ton, jij verdient eigenlijk een bladblazer met cruise control op Grolse
wind.

Maar Ton houdt het daar niet bij.

Want ook onze groencontainers -Ja die met de mysterieuze
zomeraroma'’s -blijven bij Ton niet ongemoeid.

Schoon, fris en glanzend- alsof ze auditie moeten doen voor reclame van
Glorix.

Kortom: een man met wind in de rug, zeep in de hand en een hart van
goud.

En sneeuw verdwijnt waar Ton verschijnt.

En dan natuurlijk even aandacht voor de technische commissie:

Ton Scharenborg, Gerard Hekelaar en Henk Koeslag.

De drie musketiers van het onderhoud.

Als er iets stukgaat- een lamp, een deur, een lift of er is een lekkage ,dan
staan zij paraat, met gereedschap, en verstand van zaken, en soms
ondersteund door Arie, de man met het jaren 60 kapsel.

Dat kapsel heeft meer stormen overleefd dan onze dakgoten.

Arie bewijst dat de jaren '60 nooit echt voorbij zijn.

Als je hem ziet hoor je spontaan The Beatles op de achtergrond.
Zonder deze mensen zouden we letterlijk in het donker zitten.



Dus!..... Dankzij, Ton, Gerard, Henk en Arie.... voor ons... nog geen
noodpakket!

Ook Jos verdiend applaus, want zonder zijn strijd tegen onkruid hadden
we al lang een oerwoud gehad.

Hoewel,........ met de grote dennenboom begint het er aardig op te lijken.
Met zo'n dennenboom kunnen we van de kelder een kerstkrib maken.
Of de boom is te groot, of het grasveld te klein.

Waar de distel, de brandnetel en zelfs het mos,

Beven als ze naam horen van Jos.

Dan de vrijwilligers van de zaterdagmorgen.

Elke keer weer paraat, sleutelen, schroeven, vegen, schuren, smeren,
sproeien, schrobben, Kortom: de zaterdagmorgen vrijwilligers van ’t
Raveleyn.

En tussendoor het belangrijkste onderdeel van de zaterdagochtend: De
Koffie!

Onder het motto: helpen is leuk maar koffie noodzakelijk.

Hierbij ook dank aan al diegene die wel eens koek of gebak brengt
voor bij de koffie.

Want het sociale aspect is minstens zo belangrijk als het technische.
Daar worden de echte plannen gemaakt, problemen opgelost, en ja, ook
de laatste roddels uitgewisseld. — en de beste moppen verteld.

En laten we de dames niet vergeten die de entree steeds weer prachtig
aankleden met een nieuw thema.

Van Pasen tot Kerst, van herfst tot zomer.

Altijd met smaak, stijlvol en oog voor detail.

Het is net de Efteling, maar dan goedkoper en zonder wachtrij.

Zelfs de postbode zet zijn petje ervoor af.

En de spinnen in de hal hangen er met trots naast.

De dames zorgen ervoor dat je het gebouw binnenkomt met een
glimlach, zelfs op maandagochtend.



Ook een dankjewel aan de BHV’ers! Jullie blussen paniek, plakken
pleisters en weten tenminste hoe de AED werkt. Jullie zijn onze helden in
fluorescerend geel.

En tot slot,

Een dankjewel aan iedereen die zich op welke manier dan ook inzet
voor 't Raveleyn.

Schoon, gezellig, en goed georganiseerd- dat doen we samen.

Wij zorgen voor een goede en mooie uitstraling van ’t Raveleyn.

En dat mag best weleens gezegd worden.

't Raveleyn is niet alleen zomaar een gebouw- het is een gemeenschap.
Een plek waar we elkaar helpen, waar we samen lachen, mopperen en
af en toe samen de handen uit de mouwen steken.

Ook al hebben we geen zonnepanelen we hebben wél de zon in ons
hart

Dus laten we het glas heffen:
Op:

Ton Scharenborg met het inzicht en de rust,
Lucie met de pen,

Jan met de knip.

Ton Helmink met de wind

Henk en Gerard met de slottels.

Jos met de spuit,

De dames met de prullaria,

Ria met de koffiesmorre,

BHV’ers met de AED

En alle vrijwilligers van zaterdagmorgen.

Proost !



